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Inleiding 
 
In de afgelopen veertigdagentijd hebben we ons verdiept in Jezus. In wat de mensen over hem 
zeggen. In wie hij zelf zegt dat hij is. De kinderen hebben dat gedaan door een tocht te maken 
door de woestijn vol symboliek. In de stille week verdween ‘Ik ben’ in de dood, aan het kruis sterft 
de mens bij uitstek. Solidair tot op het bot. In de holte van de Paasnacht wordt openbaar wat en 
wie verborgen was. Heerlijkheid voorbij alle beelden. De wederkerigheid tussen God als Vader, 
Zoon en mensen wordt gelijktijdigheid. De hemel doordringt de aarde. Pasen en Pinksteren 
vallen op een dag in het Johannesevangelie.  
 
Met Pasen vieren we dat die werkelijkheid aan het licht komt, die van een ruimte die groter is dan 
wij ons denken kunnen. Ons bestaan wordt opengebroken tot op de bodem. Ongedacht en 
onverwacht. Anders dan voorheen. Met littekens die blijven, door de mist van tranen heen 
worden we aangeraakt en opgewekt. Hoe leven wij daarmee? Hoe vinden wij onze weg in een 
wereld die continue ronddoolt en waar het lijkt te gaan om wie de sterkste mogendheid 
vertegenwoordigt, de grootste macht heeft en waar falen geen optie is? 
 
Onlangs luisterde ik een podcast waar Lieke Marsman vertelde over haar bestaan. Zij is filosoof, 
dichter en schrijver. Midden dertig en ongeneeslijk ziek. Daar leeft zij al een aantal jaren mee, 
dwars door en met de pijn, angst en onzekerheid die dat onherroepelijk met zich meebrengt. 
Atheïstisch opgevoed, wordt ze tijdens de Veluwe overvallen door een ervaring van het 
religieuze. Even schort al haar denken en voelen zich op tot een flits van inzicht en vertrouwen. 
Het valt haar toe, ongezocht en onbedacht. Op de vraag hoe ze weet dat dit waar is, en geen 
hallucinatie of wensdroom, zegt ze: De ervaring bewijst dat het waar is. Het komt op haar af 
vanuit een andere werkelijkheid. Tegelijk verandert dat ook haar perspectief in haar dagelijkse 
leven. De pijn verdwijnt niet, haar sterfelijkheid blijft angstaanjagend dichtbij. Toch is haar ziel 
aangeraakt door een aanwezige afwezigheid. ‘Hoop is geen illusie, wanhoop geen val. Ze zijn de 
ademhaling van een ziel die blijft bij wat is.’ Blijven bij wat is, is misschien wel de kern van ons 
gelovig zoekend bestaan.  
 
Van oorsprong worden in de vroege kerk tijdens de Paasnacht volwassenen gedoopt en 
ontvangen zij het brood des levens. Wie de sprong waagt in het ongewisse van de nacht, kan 
gaan geloven. Wie zich toevertrouwt aan een werkelijkheid die groter is dan wij, wordt 
opengebroken om licht te leven. Van daaruit laten wij ons omvormen, kunnen wij gaan denken en 
doen vanuit geloven. 
 
De brief aan de Efeziërs verhaalt van die werkelijkheid. Om ’de lengte en de breedte, de hoogte 
en de diepte te begrijpen’. Zij geeft stem aan hoe de wereld te denken en te beschouwen valt, als 
wij niet zelf meer het middelpunt zijn van ons bestaan. Zij wijst ons op de liefde van Christus, als 
stroom die we ons te binnen kunnen brengen. Daarbij gebruikt de schrijver van de brief die zich 
Paulus laat noemen, allerlei beelden en metaforen. Taal schiet tekort voor deze werkelijkheid, en 
we kunnen niet spreken buiten taal om. 
Hoe verstaan wij deze -soms hoogdravende- beelden en -moeilijk verstaanbare- metaforen? Hoe 
zouden wij zelf deze vorm van leven met de Opgestane benoemen? Hoe geven wij dat handen 
en voeten in onze concrete samenleven, in onze weerbarstige wereld? Hoe worden wij die 
stroom van Liefde? 
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12 april 
Voorganger: Joost Jansen o.Praem.  
Thema: Verlicht worden 
Lezing: Efeziërs 1,15-23 
 
De brief aan de Efeziërs begint met het beeld van het licht. Wie zijn hart verlicht, kan zien hoe 
groot de hoop is die doorbreekt in het donker van de Goede Vrijdag, in het holle van de 
paasnacht.  Zoals Marijke de Bruijne het verwoordt in dit lied, dat we weleens zingen: 
 
Wie niet de schaduw kent 
kent niet het licht, 
wie nooit op schimmen jaagt 
weet niet wat waarheid is. 
 
Maar als het schimmenrijk ons overvalt, 
de schaduw met haar lange vingers reikt 
naar wat ons lief en dierbaar is, 
 
Wees dan met ons 
en sta ons bij, 
help ons het pad terug te gaan 
langs schim en schaduw 
baar het licht, het leven en naar Jou. 
 
Wanneer ervaren wij iets van dat licht? Welke beweging heeft dat bij je in gang gezet? Waar 
vinden wij hoop in deze Paastijd?  
 
19 april 
Voorganger: Elise Woertman 
Thema: Bewonen 
Lezing: Efeziërs 2,11-22 
 
In kleurrijke bewoordingen werkt dit deel van de brief toe naar de gedachte dat wij huisgenoten 
van God zijn. Een verrassend alledaags beeld. Huiselijk en herkenbaar. Wie leeft als Paasmens 
komt eindelijk thuis, mag wonen in vrede. Samen met anderen, ook huisgenoten van diezelfde 
God. Tegelijk is dat geen eindstation. Wie thuis komt, zoekt hoe te leven samen met anderen. 
Ziet scherper waar er nog vijandschap heerst, merkt zijn eigen onrustige geest op, en de 
tweespalt in en om ons heen. Hoe worden wij huisgenoten van God? 
 
26 april m.m.v. Janskoor 
Voorganger: Nader te bepalen 
Thema: Onthulling van het verborgene 
Lezing: Efeziërs 3,1-20 
 
Het derde hoofdstuk sluit nauw aan op het tweede. Hier stuiten we ook op de grenzen van onze 
taal. Aan het licht komt hoe het verborgen mysterie van God werkelijkheid wordt. Van verhulling 
naar onthulling, van mysterie naar openbaring. Het is de liefde in vers 17-19 die de lens is die 
onze blik richt. Het is de liefde die alle kennis te boven gaat, en waar we ons door mogen laten 
volstromen. Over welke vorm van wijsheid en kennen wordt hier gesproken? Wat blijft voor ons 
onthuld of nog juist verhuld? Hoe kunnen wij volstromen met liefde? Hoe leef je in het mysterie in 
onze werkelijkheid? 
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3 mei 
Voorganger: Trees van Montfoort 
Thema: Bekleedt met de nieuwe mens 
Lezing: Efeziërs 4, 1-6 en 25-31 
 
De schrijver van de brief zit gevangen. Van daaruit roept hij op ‘om de weg te gaan die bij de 
roeping past die u hebt ontvangen’. Wij gaan een weg, en die we hebben we ontvangen. Het is 
de paradox van geloven: Wij worden aangeraakt en raken aan, we bewandelen een pad, en 
worden op weg gezet. Dat wordt concreet gemaakt in de deugden die worden genoemd. Zo 
zouden wij moeten leven. In het tweede deel wordt dat nogmaals verwoord, op een scherpere 
manier.  Hoe verstaan wij deze teksten? Hoe bewandelen wij een weg die heilzaam is?  
 
10 mei m.m.v. het Janskoor 
Voorganger: Jorn den Hertog 
Thema: Weg van de liefde 
Lezing: Efeziërs 5,1-20 
 
Ook in dit hoofdstuk wordt ons opgeroepen de weg van de liefde te gaan. Maar hoe ziet die weg 
eruit? Waarom noemt de brievenschrijver juist deze voorbeelden? Wat zijn in onze tijd daar 
goede voorbeelden voor? 
 
Cruciaal is citaat in vers 15: ‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u 
stralen’.  Woorden die klinken als een paashymne. Aan ons om op  te staan. Ook in ons woont de 
dood, wij hebben ons in slaap laten sussen. Als wij zelf uit ons middelpunt stappen, dan kan de 
liefde van Christus in ons wonen. Herken je iets van zo’n ervaring? Wat betekent dat voor jou?  
 
 
17 mei (na het gemeenteweekend) 
Voorganger: Kees van der Zwaard  
Thema: Houdt stand 
Lezing: Efeziërs 6,10-24 
 
Op de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren lezen we het laatste deel van de brief.  
Houdt stand klinkt er. Blijf wakker! In vlammende woorden worden wij aangespoord om ons niet 
te laten verleiden door de macht van het kwaad. Om niet mee te gaan in cynisme, doemdenken, 
onrecht ons in zijn greep te laten krijgen.  
Hoe doen wij dat? Hoe wapenen wij ons tegen wat heilloos is? Hoe bedwingen we wat zielloos is 
in onszelf? En helpt bidden? 


