
Nummer 5 2025 | Wijs | 11

Thema’s
De thema’s waren ’liturgie’, ‘omzien naar 
elkaar’, ‘kerk in de stad’, ‘de Janskerk als 
gebouw’. Ook was er een aparte sessies 
rond de plek van kinderen in de kerk, en 
was er een droomsessie gepland voor 
wie digitaal meeviert. Deze laatste is 
niet doorgegaan, wel hebben een paar 
mensen schriftelijk gereageerd. Daarnaast 
heeft de liturgiecommissie spontaan ge-
kozen om een droomsessie te houden ter 
bezinning op het thema ‘oecumene’.

Waarderend onderzoeken
Elke droomsessie werd volgens een 
vast stramien gehouden onder de 
bezielende leiding van Lois, Esther of 
Marieke, volgens de methode van het 
‘waarderend onderzoeken’. Eerst werd er 
gevraagd naar associaties bij het thema. 
Vervolgens mocht elke deelnemer zijn/
haar piekervaring benoemen: wanneer 
werd je echt geraakt en kon je ervaren: 
dit moment is het hoogtepunt voor mij 
van vieren/omzien naar elkaar/kerk in 
de stad/het gebouw/ de oecumene/de 
plek van kinderen? De ervaring werd 

uitgediept. Welke elementen doen er toe, 
waar zit de waarde in, is er een gemeen-
schappelijke metafoor te bedenken die 
de verschillende ervaringen omhult? Tot 
slot werden we uitgedaagd om verder te 
dromen vanuit deze ervaring. Wat is er 
nog meer nodig?

Zelf vond ik het elke keer weer verrassend 
hoeveel verschillende mooie momenten 
er op tafel kwamen. Soms van grote acti-
viteiten, soms juist in het kleine. Sommige 
recent, andere van langer geleden. Er 
gebeurt ontzettend veel, haast al gaande-
weg.

Opbrengst
De opbrengst van deze droomsessies 
is daarmee ook divers. Er waren hele 
concrete aanbevelingen, vooral op het 
gebied van hoe we als gemeente on-
derling communiceren en wie waar over 
gaat. Er waren grootse dromen, er waren 
zeker ten aanzien van het gebouw en de 
vieringen allerlei creatieve ideeën. Deze 
hebben we allemaal – klein en groot, 
concreet of abstract – verzameld in een 
document.
We hebben deze gebruikt voor een aan-
zet van een beleidsplan. Als deze Wijs 
verschijnt is inmiddels op 28 september 
het gemeenteberaad rond de opbrengst 
van de droomsessies en de aanzetten 
voor het beleidsplan geweest.

(On)Mogelijkheden
Veel staat of valt met de mogelijkheden 
die we hebben om deze plannen om te 
zetten in concrete activiteiten. We zijn 
dankbaar voor alle inzet die er voor en 
achter de schermen is door zoveel men-
sen. Er gebeurt ontzettend veel, dat werd 
ook goed zichtbaar in de terugblik die 
opgenomen is in het beleidsplan. Tegelijk 
is er ook  kwetsbaarheid zichtbaar, zowel 
in de financiën als in de menskracht. Dat 
vraagt ook om nieuwe wegen, om vormen 
te zoeken die haalbaar zijn en wellicht 
oude vertrouwde manieren van doen los 
te laten. De tijd zal leren welke dromen de 
komende jaren werkelijkheid kunnen wor-
den, welke onverwachte mooie momenten 
ons toe zullen vallen en waar we afstand 
van moeten doen omdat het niet meer 
past bij de gemeenschap die we nu zijn. 

Ondergronds weefsel
In een van de droomsessies ontstond de 
metafoor van een schimmelnetwerk als 
beeld voor wie wij zijn als gemeenschap 
of hopen te worden. Een prachtig beeld 
van wie we als gemeenschap hopen te 
zijn.
Een ondergronds schimmelnetwerk. Je 
ziet het niet, maar is essentieel voor com-
municatie en verbinding. Bomen kunnen 
door zo’n schimmelnetwerk groeien, niet 
alleen als individu, maar ook als bosge-
meenschap. Tegelijk staat iedere boom 
met eigen wortels in de grond. 
We zijn een ondergronds weefsel. We 
verbinden ons met ruimte.
Het weefsel kan ook scheuren en gerepa-
reerd worden. We zoeken naar scherpte 
en diepte, durven risico te nemen, niet 
alles zal lukken. 
Zo zijn wij onzichtbaar verbonden, om 
gezegend te leven en tot zegen te zijn.� ■

Het afgelopen jaar hebben we verschillende droom-
sessies gehouden. Alle gemeenteleden waren uitge-
nodigd om deel te nemen aan deze droomsessies, 
waarin we met elkaar het goede gesprek zochten over 
wat ons inspireert binnen de Janskerk en waar we nog 
meer van dromen. 
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