met elkaar kunnen delen. De drankjes worden je aangeboden.

Komend seizoen zal in het teken staan van een ‘gedroomde’ kerk.

Dat we onze kerk gaan delen met de PThU zal gevolgen hebben voor het
gebruik. Het vraagt om aanpassing en het biedt kansen en mogelijkheden.
Dat lijkt de Jansraad een uitgelezen gelegenheid om ons te bezinnen op
het soort gemeenschap dat we zijn en hoe en wat we dat in de toekomst
willen zijn. Die bezinning zal bestaan uit een aantal sessies rondom diverse
thema'’s die ons raken en aanspreken. Het programma daarvoor wordt na
de zomer bekend gemaakt.

Op zondag 10 november zal de presentatie zijn van ‘Spiegelfamilie’. Een
boek vol Bijbelse monologen van de hand van Kees van der Zwaard en
illustraties door Sylvia Weve. Het verschijnt bij uitgeverij Zilt. Deze teksten
zijn veelal ontstaan in onze kring rond dienstvoorbereidingen en in
gesprekken.

Naast dromen gebeurt er week aan week van alles met plezier in
commissies en werkgroepen, van koor tot secretariaat, van vakantiegeld
delen tot vieren met peuters. Ook staan er de volgende activiteiten
gepland, de praktische info zal verschijnen op de website en in de
nieuwsbrief.

- Meditatie — elke 2° en 4° woensdag van de maand, 19.30 uur.

- Retraite — elke 2e dinsdag van de maand, 20.00 uur.

- Verwonder-wandelingen — 29 september en 6 oktober (PGU-breed).

- Filmhuis — 4¢ dinsdag van de maand, (24/9; 29/10; 26/11; 28/1; 25/2; 25/3)
19.30 uur.

- Leeskring rond het boek ‘opdat wij bloeien’ van Anne-Claire Mulder; de
data volgen nog. Opening:

- Leerhuis over de romans van Marillyn Robinson, 4 maandagen, 10.00 uur; zondag 30 juni
27/1 Gilead; 10/3 Thuis; 12/5 Lila; 30/6 Jack. 13.30 uur

Janskerkhof, Utrecht

Wij wensen elkaar voor deze zomer veel ‘wordend licht'.

[t
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Namens de Jansraad en pastores,
Kees van der Zwaard
Elise Woertman

Open dagelijks:
van 10-17 uur;
zondag van 13-17 uur




Zomernacht

Doe nu die gedachten dicht van je.

Denk nu eens liever niet na over morgen.

Kijk niet steeds weer die bosrand van gisteren
na, bramenplukker die je bent zoals vroeger
maar nu. Maak even geen onderscheid tussen
een wie en hoezo en de kans op anders.

Doe in je hoofd uit de lamp, hoor wat er is,
ademt en ritselt, kwaakt in de kikkers.

Leef met je lichaam van nachtwind de koelte.
Geeuw je een gat in het hart en proef het

zo rood als sap van bramen. Wees langzaam
door vogels gezongen het wordende licht.

(C.O. Jellema, Stemtest, Amsterdam 2003, p.14)

Utrecht, juni 2024
Geliefde mensen van de Janskerkgemeente,

Een woord wat tegenwoordig vaak gebruikt wordt om het maatschappelijk
klimaat te duiden is ‘polarisatie’. Mensen staan persoonlijk of in groepen
tegenover elkaar.

In onze Janskerkgemeente staan wij elke week naast elkaar in een kring.
Niet omdat we elkaar allemaal aardig vinden of goed kennen, maar omdat
we blijven zoeken naar verbinding, ook in een tijd van polarisatie. Alleen al
in die zin is elke viering een vorm van verzet tegen de versplintering en een
manier om onszelf tot een orde te roepen, waarin kwetsbaarheid gedeeld
mag worden. Van daaruit hebben we ook iets te doen, in beweging te
komen, opstaan tegen onrecht.

Maar het begint steeds weer bij het contact zoeken met de onderstroom
van ons bestaan, waarin we ons gedragen mogen weten door de trouw van
de Eeuwige, die niet wil uitsluiten maar insluiten. Een plaats om te zijn om
niet.

Die onderstroom wordt onder andere zichtbaar in de expositie in de
Janskerk 'Het wachtende blauw’ met werk van Johannes Wickert waarmee
we ons jaarthema ‘levenskunst’ afsluiten. In zijn zoektocht naar
waarachtigheid nodigt Wickert de kijker uit om het eigen bestaan te laten
weerspiegelen in de door hem zichtbaar gemaakte essentie.

De expositie is van juni t/m 28 juli 2024; dagelijks open van 10-17 uur; op
zondag van 13-17 uur. De toegang is vrij, een gift is welkom. De opening is
zondag 30 juni om 13:30 uur. Laurens de Man zal spelen, Kees van der
Zwaard vertelt iets over 'schouwen en schilderen bij Johannes Wickert'. En
iedereen wordt natuurlijk uitgenodigd om zelf te kijken.

Op 6 juli van 17:30-20:30 uur is iedereen van harte welkom om elkaar te
ontmoeten in de Janskerk op de vrijwilligersbijeenkomst en wie is dat nu
niet, omdat we allemaal iets bijdragen. We vragen je iets te eten mee te
nemen (voor bij de borrel, voor de maaltijd of voor bij de koffie), zodat we



