
 

 

Wil je een dienst mee voorbereiden?           Je kunt je opgeven bij de voorganger of via de 
website. Ga onder Vieringen naar het overzicht van de lezingencycli, kies een cyclus en selecteer  'Ik 
doe mee' bij de zondag die je wilt helpen voorbereiden. 
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Inleiding 
 
Op de zondagen tussen (beloken) Pasen en Pinksteren lezen we delen uit de tweede brief aan 
de Korintiërs. We zoeken naar wat het betekent om te leven na de opstanding. De stilte van het 
graf klinkt nog na in ons bestaan, resoneert in ons lijf. Wij worden in het licht geplaatst, tasten 
naar onze plek in de wereld. Wij herkennen elkaar in alle weerloosheid, zoeken naar hoe we 
betrouwbaar kunnen zijn. 
 
Paulus schreef de tweede brief aan de Korintiërs vrij kort na zijn eerste brief aan de Korintiërs, 
en bestaat uit van oorsprong uit verschillende losse delen. Het is een van zijn meest persoonlijke 
brieven. 
Centraal staat de verhouding tussen Paulus en de gemeente, wederkerigheid is daarbij een 
centraal begrip. In afwisselend felle en vriendelijke bewoordingen beschrijft hij wat het betekent 
om apostel te zijn. Om te getuigen van het leven, sterven en verrijzen van Jezus in onze 
weerbarstige wereld. Hoe leven wij daarin gezegend? En hoe zijn we zelf tot zegen? Welke 
vruchten brengt deze weg voort? 
 
14 april   
Voorganger: Kees van der Zwaard 
Thema:  Troost 
Lezing: 2 Kor 1,3-11 
 
In het begin van de tweede brief aan de Korinthiers vormt troost het hart. Paulus ervaart in alle 
tegenstand en ontberingen troost. Zowel in de liefde van God als door mensen. In het woord 
troost klinkt bijstand, hulp, bevrijding uit de eenzaamheid door. Met Pinksteren zullen wij Gods 
Geest ontvangen, die de ‘grote trooster in de tijd’ genoemd wordt.  
Wanneer ervaren wij troost? Hoe kunnen wij troost bieden aan anderen? 
 
21 april m.m.v. Janskoor 
Voorganger: Elise Woertman 
Thema: Verbond 
Lezing: 2 Kor 3,1-6 
   
Wij worden vergeleken met een brief, waarin de Geest van de levende God zichtbaar beschreven 
wordt. Zo leven wij een zinsverband want Gods Geest bewoont ons. Wij worden zo transparant 
dat Christus in ons zichtbaar is, zo vormen wie een zielsverband. 
Hoe doen wij dat? Hoe leven wij zo dat we een open boek zijn waarin Gods Naam zichtbaar 
wordt?  
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28 april  
Voorganger: Harry Pals 
Thema: Woning 
Lezing: 2 Kor 5, 1-10 
 
In dit deel van de brief gaat Paulus heen en weer tussen onze aardse tent, ons lichaam, en een 
eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte, hemelse woning. 
Wat verstaat Paulus nu precies onder ‘aardse tent’  en wat onder ‘hemelse woning’?  
Waar is God te vinden in onze fysieke, tastbare wereld? 
Wat is het perspectief van de Eeuwige? 
 
5 mei m.m.v. Janskoor 
Voorganger: Pieter Dronkers 
Thema: Vrijgevigheid 
Lezing: 2 Kor 8,1-15 
 
Dit hoofdstuk lijkt qua opbouw een eigenstandige brief te kunnen zijn. De aanleiding is heel 
concreet: het gaat om een collecte, waardoor Paulus het begrip vrijgevigheid centraal stelt. Het 
gaat erom om naar vermogen te geven, er moet evenwicht zijn. ‘Hij die meer had, had niet te 
veel; hij die minder had, had niet te weinig’.  
Wat betekent vrijgevigheid voor ons, hoe doe je dat? En hoe ontvang je? 
 
12 mei Zondag na het gemeenteweekend 
Voorganger: Elise Woertman 
Thema:  Visioen 
Lezing: 2 Kor 12,1-10 
  
Paulus beschrijft hoe hij gegrepen werd door visioenen en openbaringen, buiten de tijd ervoer 
hoe wij niets tekort komen Een gevoelig onderwerp, waardoor Paulus over zichzelf schrijft in de 
derde persoon. Hij is terughoudend met deze ervaring die hem binnenstebuiten keerde. Alles 
wordt daardoor omgekeerd, ‘kracht wordt zichtbaar in zwakheid... En in zwakheid ben ik sterk.’ 
Hoe lezen wij deze woorden in onze tijd? In welke vormen spreekt God tot ons? Herkennen wij 
iets van het gegrepen zijn door de Ene, zo binnenstebuiten gekeerd worden? 
 
 


