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 je leerde lang geleden lopen 
door de tuin van het bestaan
je weet niet hoe, alleen maar dát 
en dat weet je alleen, omdat je nu nog loopt
trager dan toen, want meer beladen 
je zoekt nu anders evenwicht
het snakken van de knop naar bloei 
is uitgemond in langzaam proeven van de vrucht
je hebt niet stilgestaan en ondertussen 
is je boom veranderend je boom gebleven

Kees van der Zwaard

groeiwijze



Dat leven een kunst is kennen we uit onze levenservaring, 
waarin we balanceren tussen vreugde en verdriet, tussen hoop 
en wanhoop. Door die ‘evenwichtsoefeningen’ wordt leven soms 
overleven. Levenskunst probeert ons leven meer te laten zijn 
dan overleven, helpt ons om zo vol-ledig mogelijk te leven. Dat 
volledige leven speelt zich af op verschillende niveaus. Daarom 
bestaat levenskunst uit verschillende lagen: bezinnen, leren en 
doen. 

In de kerk grijpen we daarvoor terug op oeroude bijbelverhalen, 
die vertellen over de talloze ervaringen die ons leven verzieken 
en verzoeken. Én over de ervaring van bevrijding uit wat ons 
in de greep houdt, uit slavernij, uit onrechtvaardige structuren, 
uit onze persoonlijke en collectieve verwarring, schaamte en 
schuld. Daarmee worden die oude verhalen bronverhalen, die 
ons steeds weer wijzen op waar dat ‘water des levens’ te vinden 
is; en die niet ophouden te vertellen dat we onze dorst mogen 
lessen.

Een oud beeld daarvoor komt uit psalm 1: de mens is als een 
boom, geplant en geworteld aan waterstromen; een boom die 
in blad staat en die vrucht draagt. Van oudsher wordt deze 
psalm gekoppeld aan het verwerven van wijsheid. Wijsheid die 
onderweg wordt verkregen, door levenservaring, met vallen en 
opstaan, in verlies en vreugde. Kortom: door levenskunst.
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Startzondag – Janskerk – 24 september, 11 uur
In de viering zitten we midden in het familieverhaal van Jozef 
en zijn broers. Een geschiedenis langs dromen en harde feiten, 
langs de afgrond van wraak en aan de maaltijd van verzoening.
Na de dienst gaan aan de slag met een ‘levenskunstopdracht’. Op 
een creatieve manier onderzoeken we onze netwerken en wat 
er gebeurt als iemand of iets ergens aan een draadje begint te 
trekken.

Retraîte
Gedurende het hele seizoen bieden we een retraîte aan, aan de 
hand van de maandthema’s: roep, cel, rouw en troost, avontuur, 
inzicht, ascese, strijd, zegen, oogst, zijn. Bij elk van de thema’s 
bieden we in beeld en woord materiaal aan om je zelf thuis te 
kunnen bezinnen. Elke maand komen we met een vaste groep 
deelnemers bij elkaar om onze ervaringen uit te wisselen, 
inzichten en vragen te delen, nieuwe mogelijkheden te verken-
nen. Een doorlopende kans om je verlangen naar persoonlijke 
groei te volgen, in een wereld in crisis en een schepping onder 
druk.
Olv Elise Woertman-Rommens en Kees van der Zwaard
Data: 10/10, 14/11, 12/12, 9/1, 13/2, 12/3, 9/4, 14/5, 11/6

Leerhuis
Najaar: Het visioen van Matthéüs. Een speelse en interactieve 
verkenning van de vier wordingsverhalen rond de messiaanse 
figuur Jezus van Nazareth. Matthéüs 1-2 bezien vanuit joods/
christelijk perspectief, door de ogen van 5 vrouwen en 1 man, 
met de bril van beeldende kunst, poëzie, film en bibliodrama. 
Olv Bas van den Berg, ism Kees van der Zwaard en andere kunstzinnige 
makers. 
Kosten 40 euro, aanmelden kan bij Wim Bos:  wim@wimbos.eu
Data: 18/9, 2/10 (Tuindorpkerk), 16/10, 30/10 (TK), 13/11, 27/11 (TK), 11/12, 
18/12 (TK); aanvang 19.30 uur.

Voorjaar: Keltisch christendom aan de hand van het werk van 
John O’Donahue, een Ierse spirituele en poëtische filosoof.
Olv Bas van den Berg ism Kees van der Zwaard; data worden 
later bekend gemaakt.
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Filmhuis – Zin in film 
Samen kijken naar dezelfde film. Zonder chips, maar met 
aandacht. Ieder met zijn of haar eigen ogen, gedachten, geschie-
denis, verlangen. Na afloop delen we wat de film in ons heeft 
aangeraakt. Daar wordt het eigene van filmtaal aan toegevoegd. 
Vertonen als vorm van vertellen. Kortom: een oefening in waar-
nemen en een verruiming van onze blik. Samen zien we meer.
Begeleiding: Kees van der Zwaard
Data: 26/9, 31/10, 28/11, 23/1, 27/2, 26/3

Aandacht voor afscheid
Bij aandacht rondom de dood gaat het vaak over rouw en troost. 
Maar er zijn ook vragen die aan de dood voorafgaan. Zowel 
inhoudelijk als praktisch: Hoe kijk je tegen de komende dood 
aan? Van naaste familie of vrienden, van jezelf? Hoe bespreek je 
je verlangens mbt een uitvaart, van een ander of van jezelf. Wat 
is een levenstestament? Wat kan er in de Janskerk? Hoe gaat dat 
in zijn werk?
Drie avonden hebben we aandacht voor afscheid olv Elise Rommens-Woertman.
Data: Dinsdag 31/10: film ‘My life without me’ (ism het filmhuis)
Maandag 6/11: Hoe geef je afscheid vorm?
Maandag 20/11: Stervenskunst

Muziek
Op woensdag 15 november geeft Laurens de Man een intiem 
concert in het Simonshuis op zijn clavichord. De muziek sluit 
goed aan bij het thema van november: o.a. Plainte pour passer la 
mélancholie en Meditation sur ma morte future van Froberger.

Meditatie
Een stilte-meditatie gevolgd door een Lectio Divina, inhoudelijk 
aansluitend op de zondagse vieringen. Om te verstillen en af te 
stemmen op de Eeuwige, te bezinnen en te verbinden met ons 
eigen leven. 
Olv Petra van der Heiden en Ellen Bakker; voor info en aanmelden: petravd-
heiden@hotmail.com
Data: iedere 2e en 4e woensdag van de maand; 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 
22/11, 13/12; tijd: 19.30-20.30 uur; ook via zoom.
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Kloosterweekend
In de abdij van Berne van vrijdag 15 t/m zondag 17 maart 2024. 
We leven als gasten mee op het ritme van de gebeden in de 
Abdij. Daarnaast is er ruimte voor gesprek, bezinning en vrije 
tijd. Een weekend om op adem te komen en stil te staan bij wat 
ons beweegt.
Olv Elise Rommens-Woertman

Gemeenteweekend 
Met Hemelvaart, donderdag 9 t/m zaterdag 11 mei, gaan we 
weer naar de Stayokay in Gorssel. Een prachtige plek met veel 
ruimte buiten, waar we gezamenlijk kunnen vieren, eten, inspi-
ratie en mooie ontmoetingen opdoen. Praktische info volgt later.

Iets voor elkaar betekenen in de Jans
In de Janskerkgemeente is de werkgroep “Verantwoorde buffers” 
actief. We hebben in de pers en politiek Den Haag aandacht 
gevraagd voor het feit dat sparen en giften ontvangen ontmo-
edigd wordt voor iemand in de bijstand. Inmiddels is gebleken 
dat binnen de Janskerkgemeente meerdere mensen die van 
weinig inkomen moeten rondkomen graag in gesprek willen 
gaan.  We denken na over een concretere invulling van ‘samen 
delen’, geven en ontvangen, betrokkenheid bij elkaar, gemeen-
schap zijn, durven vragen en aanbieden.
Begeleiding: Titus Schlatmann  (Titus.s@hetnet.nl)

Afsluiting – Festival – Expositie 
In het weekend van 15-16 juni sluiten we ons jaarthema feestelijk 
af. Op zaterdag vieren we onze levenskunst-oogst, o.a. met een 
maaltijd en een concert vol levensliederen. Op zondag met een 
viering, waarin ruimte is – zoals altijd in de liturgie – voor alle 
facetten van ons bestaan in het Levenslicht.
Dat het thema daarmee niet voorbij is – levenskunst duurt lev-
enslang – wordt meteen aangetoond in de expositie die we hopen 
te organiseren het werk van een gerijpt kunstenaar, iemand die al 
zijn leven lang op zoek is naar wijsheid en schoonheid, en naar 
het ontdekkend vormgeven daarvan. We zijn in gesprek met 
iemand die al levenslang ook in gesprek is met onze veelkleurige 
christelijke traditie, juist om van daaruit steeds opnieuw de 
wereld en de mens te in het licht van de Eeuwige te bezien. 
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Verhalenhuis Utrecht

Het Verhalenhuis wil een inspirerende ontmoetingsplek, een 
creatieve broedplaats en kleinschalig cultuurpodium zijn waar 
storytelling centraal staat. Er is aandacht voor persoonlijke 
verhalen, wijsheids- en volksverhalen uit allerlei culturen en tra-
dities. Daarnaast zijn er boeiende vertelvoorstellingen. Dit alles 
onder de noemer: verhalen verbinden en kleuren de stad.
De Oecumenische Janskerkgemeente heeft het Verhalenhuis 
als pioniersplek geadopteerd binnen de Protestantse Gemeente 
Utrecht.
Zie: www.verhalenhuisutrecht.nl 

Simonshuis
Het Simonshuis is een huis voor zinzoekers. Het is een plek 
waar mensen tijdelijk kunnen wonen, waar ruimte is voor een 
goed gesprek, voor momenten voor bezinning, bezieling, stilte 
en inkeer of gewoonweg wat gezelligheid. Een plek met ruimte 
voor zingevingsvragen. Het Simonshuis is gevestigd in de voor-
malige Nikola-komminiteit, Maliesingel 63, Utrecht.
Simonswandelingen: Iedere derde woensdagochtend van de 
maand is er in het Simonshuis een korte viering met aansluitend 
een meditatieve wandeling. 
Meer informatie: www.simonshuis.nl 

IPSU
Het Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht, ver-
zorgt het pastoraat voor studenten op de universiteit en hoges-
cholen in Utrecht. Bij het IPSU kun je terecht met al je vragen 
rond geloof, spiritualiteit en zingeving. Pastor Jorn den Hertog 
is ook verbonden aan de Oecumenische Janskerkgemeente.
Meer informatie: https://ipsu.nl 



Locatie: Alle activiteiten vinden plaats in het Simonshuis, 
Maliesingel 63, Utrecht – tenzij anders aangegeven.

Tijd: Alle activiteiten beginnen om 20.00 uur – tenzij anders 
aangegeven.

Aanmelden: bij de betrokken pastor via elise.woertman@
janskerkgemeente.nl of  keesvanderzwaard@janskerkgemeente.
nl – tenzij anders aangegeven.

Vieringen: Elke zondag om 11.00 uur in de Janskerk te Utrecht 
of via de livestream via www.janskerkgemeente.nl 

Website: zie www.janskerkgemeente.nl voor de overige, reguliere 
activiteiten en informatie, zoals over de Liturgiecommissie, het 
Streamteam, het Janskoor, Bloemengroep, Gastvrije kerk, Kerk-
op-Schoot, Crèche, Verhaalgroep,  Tienergroep, tijdschrift Wijs, 
Wijkgroepen, The Kermits – Groene Kerk, Diakonie, Bestuur, 
Jansberaad.
Zie ook: Facebook Janskerkgemeente (kerk en groep)

Eventuele kosten of giften kunnen worden overgemaakt 
via onderstaand QR-code of via bankrekening  
NL21 TRIO 0391 1583 68 
t.n.v. de Stichting De Jans te Utrecht


