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Jij die zacht ‘hier ben ik’ zegt  

vertel mijn leven tot een goed verhaal  

zodat ik op een goed moment  

kan zeggen ‘hier ben ik’  

en met een glimlach tegemoet ga 

 wie om mij vraagt 

 

‘Terwijl wij leven’ is een cyclus van negen liederen voor onderweg, 

liederen die ons in beweging brengen, uitnodigen om anders te gaan 

kijken, ons laten opstaan in vuur en vlam, in kracht en wil, liefde in 

verzet. 

 

De teksten zijn geschreven door Kees van der Zwaard, pastor in de 

Oecumenische Janskerkgemeente, en vinden hun oorsprong in 

gesprekken met gemeenteleden. 

De muziek is gecomponeerd door Bert van den Brink, klassiek pianist 

met een voorliefde voor Jazz, en verenigt elementen uit de traditie 

van de Engelse koormuziek met andere muziekstijlen, waaronder de 

Jazz.  

 

Bert: “Kerkmuziek is vooral gebruiksmuziek. Bij het doorspelen en 

doorzingen moet het lekker gaan; dat iedereen het bijna meteen kan 

pakken. Dat het zingen een zintuigelijke ervaring is, dat het lekker 

smaakt. Dat het fijn is om te zingen.“ 

 

 

 


