
Selma


Als er één plaats is waar het woord OPSTAAN met hoofdletters geschreven werd dan is dat 
wel de stad Selma in de staat Alabama in het zuiden van de VS. Daar verzamelde de zwarte 
burgerrechtenbeweging zich om op te komen voor het stemrecht van zwarte Amerikanen. 
In 2015 kwam de film Selma uit. Die werd in 2019 en 2020 veel op tv vertoond. Niet zonder 
reden want de lijn van Selma naar Black Lives Matter is overduidelijk. 


Maart 1965 
Zwarte Amerikanen hebben officieel kiesrecht. Maar je registreren als stemmer wordt in de 
praktijk op allerlei manieren dwarsgezeten. Processen helpen niet want in de jury’s mogen 
alleen geregistreerde stemmers plaatsnemen, en die zijn blank. De leiders van de Civil Rights 
Movement onder leiding van Martin Luther King besluiten om hiertegen op te staan. Ze 
concentreren zich in Selma want daar was 60% van de inwoners zwart, maar van de kiezers 
slechts  vier %. 


Geweldloze strijd 
Martin Luther King is bekend om zijn toespraken, vooral die uit 1964 met “I have a dream”. 
Hij ontvangt in dat jaar ook de Nobelprijs voor de vrede. Het bijzondere van de film Selma is 
dat het niet om zijn dromen gaat maar om zijn daden. Hij was ervan overtuigd dat de strijd 



geweldloos gevoerd moest worden. Maar die strijd lokt veel geweld uit bij blanke 
Amerikanen en de lokale overheid in Selma. In de burgerrechtenbeweging is er daardoor ook 
discussie of er niet toch teruggeslagen moet worden. De film laat zien hoe dr. King, zoals hij 
genoemd werd, zijn charisma en kerkelijk netwerk inzet en zich blijft beroepen op de ideeën 
van gelijkheid en broederschap. 


Verantwoordelijkheid 
Onverminderd gaat hij de discussie aan met de toenmalige president Johnson over het feit 
dat blanken bepalen wat goed is en wat niet. Hij pleit onophoudelijk voor het einde van de 
intimidatie en bangmakerij door overheidsfunctionarissen en eist wetgeving voor 
ongehinderd stemrecht. Met veel passie verklaart hij “God huilde als eerste over elke blanke 
die vooroordelen en haat predikt” en “We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze 
medemens”. King laat zich niet verleiden door het gedraai van Johnson en zijn aanbod voor 
compromissen. “Dit is de weg van ons leven, wij plaveien de weg steen voor steen”. 


Marsen 
Dit komt allemaal samen in de marsen van Selma naar Montgomery, de hoofdstad van 
Alabama. De marsen worden letterlijk een symbool van vallen en opstaan. Om op weg te 
gaan moeten de deelnemers net buiten Selma de Edmund Pettus bridge oversteken. Ze 
worden tegengehouden door de politie die de mars met veel geweld en traangas uit elkaar 
slaat. De beelden gaan heel het land door. De beweging herpakt zich voor een nieuwe mars 
maar King draait om op de brug om de mensen voor nieuw geweld te behoeden. Dat leidt 
tot veel discussie maar inmiddels verzamelen zich uit het hele land medestanders, 
waaronder veel geestelijken en blanke Amerikanen. Daarop volgt de laatste mars die 
vanwege de grote mediabelangstelling en de brede omvang ongehinderd door mag gaan 
naar Montgomery, 87 km verder. Daar houdt Martin Luther King weer een van zijn iconische 
toespraken: “Mijn ogen hebben de glorie aanschouwd van de komst van de Heer”. Op 6 
augustus 1965 ondertekent president Johnson de ‘Voting Rights Bill’ en willigt zo de meeste 
van Kings eisen in.


50 jaar na Selma 
Politiegeweld tegen zwarten is nog lang niet voorbij. Maar Black Lives Matter heeft laten zien 
wat het kan betekenen als dit een brede beweging wordt waarin blank zwart kan steunen. 
Daar ligt de lijn van Selma naar nu. Vijftig jaar later kijkt John Lewis, toen een van de jonge 
leiders, terug op de marsen vanuit Selma. Op de vraag wat er aan de andere kant van die 
brug was antwoord hij: “stemrecht”, en na een korte stilte “Barack Obama”. 


Sander Booms



